Museumcafé De Tunkeamer

koffie, vers gebrand in thee

eigen museumbrandery diverse theesoorten € 2,50

koffie € 2,50 o0.a. earl grey,

rooibos,
espresso € 3,00

café au lait € 3,00

Onze koffie en thee

cappuccino € 3,00 . .
is te koop in

latte macchiato € 3,00 Museumwinkel

De Witte Os

koek en gebak

appeltaart € 3,00 WWETEINES

oranjekoek € 3,00
gevulde koek* € 2,00 warme choco

* mits voorradig Slagroom

Kleine lunch (tot 15.00 uur geserveerd)

klassieke tosti; wit/bruin brood met kaas en ham of vega
tosti brie; wit brood met brie en salami of vega met brie
sukerbole tosti; suikerbrood, kaas en bacon

2 sneetjes Sukerbole met roomboter

drinken & lekkers

geschiedenis
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STUIPIYISIS

drinken

koude dranken
cola (zero)

sinas

ice tea

rivella

bitter lemon
appelsap

schulp sinaasappel
schulp appelvlierbes
chocomel

limonade

Mits op voorraad




En dan is er koffie ...

Vanuit dit pand aan de Midstraat 99 en het naastgelegen winkeltje de Witte
Os bouwde Cornelis Johannes de Jong rond 1900 zijn grossierderij uit tot een
waar imperium in Koffie, thee en tabak. C.]. de Jong was de eigenaar van het
bedrijf Douwe Egberts en ook een nazaat van de naamgever.

Achter de statige ingang aan de Midstraat bevond zich een koffiebrandertij,
tabakskerverij en er werd thee gemelangeerd. Het pand gonsde van de be-
drijvigheid en het puilde uit van de voorraden .

De handel ging goed en al snel werd het pand te klein. In 1898 liet C.J. de Jong
een pakhuis in de tuin bouwen (nu ook Museum Joure). Achter het pand
Midstraat 99 liet hij in 1899 een tuinkamer maken. In 1939 werd daar nog een
serre aan vast gebouwd. In deze kamers is nu het museumcafé gevestigd en
kun je genieten van een lekkere kopje Koffie of thee.
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Het nieuwe pakhuis bood niet ge-
noeg ruimte voor het snel groeien-
de bedrijf Douwe Egberts. Ook hier
barstte het bedryf uit zijn voegen.
In 1913 verhuisde Douwe Egberts
een deel van de productie naar een
nieuwe fabriek aan het doorgaande
water net buiten Joure. En in 1919
werd er ook een fabriek in Utrecht
geopend. Dit pand aan de Midstraat
099 werd vooral een woonhuis.

Cornelis Johannes trok in 1916 weg uit Joure. Daarna kwam zoon Egbert in dit
pand wonen met zijn gezin. Na de oorlog volgden twee Douwe Egberts werkne-
mers met hun grote gezinnen. De bedrijvigheid maakte plaats voor spelende
kinderen. Later was het statige huis in gebruik als kosthuis voor ’single’ werk-
nemers van Douwe Egberts.

In 2001 kreeg het gebouw zijn huidige bestemming. Het werd verbouwd tot
Museum Joure, een prachtig monument van vroeger tijden waar nog véél meer
over te vertellen is. Bent u daar benieuwd naar? Boek dan eens een rondleiding
bij Museum Joure, dan vertellen onze rondleiders u graag de mooiste verhalen
over vroeger tijden.




Museum Joure

daar maak je het!

Lunch

Het mogelijk een lunch geserveerd te krijgen in het Mu-
seumcafé of het Kofjelokaal vanaf 10 personen. De
lunch kan eventueel tegen meerprijs worden aangevuld
met soep, een (vegetarische) kroket en/of een salade.

High tea

Er kan een high tea worden verzorgd vanaf circa 10 per-
sonen in het Museumcafé. . De high tea wordt verzorgd
door Mya Culinair.

Kijk voor de mogelijkheden en prijzen op de website.

Museum Joure is een verrassend maakmuseum. In totaal
bestaat het museum uit 10 monumentale gebouwen,
samen het oudste industrieterrein van Joure. Hier was
altijd veel reuring en bedrijvigheid, en dat is er nog
steeds. In Museum Joure beleef je de passie voor het
maken en kun je natuurlijk ook zelf aan de slag!

Van koffie tot klokken

Beroemd middelpunt van het museum is de eerste fa-
briekvan Douwe Egberts, waar je het verhaal achter dit
wereldberoemde merk beleeft. Ook zeker de moeite
waard zijn de fotogenieke Metaalfabriek van Keverling,
waar vroeger koper gegoten werd, en de authentieke
Drukkerij waar iedere donderdag drukkers in actie zijn.
Een deur verder vind je een Friese Klokkenmakerij én de
grootste collectie Friese klokken ter wereld.

Alles gezien? Na afloop kun je genieten van een (gratis)
kopje koffie of thee in het sfeervolle museumcafé. Ver-
geet tenslotte niet om even te sneupen in De Witte Os,
het winkeltje waar Douwe Egberts ooit begon.

Ideaal voor families

Ben je met kinderen op pad? Neem dan bij de ingang een
gereedschapskistje ‘Oan it wurk!” mee. Het doe-blad in
het kistje laat je de leukste doe-dingen in het museum
zien, van theezakjes maken tot metaal bewerken.
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